
 
 

 
 

Willemstad, 11 maart 2024. 
 
Geachte ouders, 
 
Een goede, gezegende week toegewenst! 
Gisteren was het al Zondag Laetare oftewel 
halfvasten. Laetare betekent: verheug U, over 
3 weken is het Pasen! 
Deze week is het sub-thema: 

 

Vissers van mensen! 

  
Dit verhaal vinden we zowel bij de evangelist 
Matteüs als bij Lucas, hoewel wij bij de 
weekopening uit zijn gegaan van de tekst in 
Lucas hoofdstuk 5, 1-11. 
Jezus stond aan de oever van het meer van 
Gennésaret , waar het volk zich om Hem heen 
had verzameld om het woord van God te 
horen.  Er waren twee boten, waar vissers hun 
netten aan het spoelen waren. Jezus ging in 
de boot van Simon en vroeg hem om een 
eindje van de kust af te varen, zodat Jezus 
makkelijk met het volk kon praten. Toen Hij 
klaar was met praten vroeg Hij aan Simon om 
zijn netten te werpen in diep water om vissen 
te vangen. Simon antwoordde: “We hebben 
de hele nacht gevist, maar niets gevangen! 
Maar als U dat zegt, dan zal ik de netten 
weer uitgooien.” Ze deden dit en vingen 
zoveel vissen, dat de netten dreigden te 
scheuren. Ze vroegen de vissers van de andere 
boot om hen te helpen. Ze vulden beide boten 
met zo veel vis, dat ze bijna zonken. 
Toen Simon Petrus dit zag, viel hij op zijn 
knieën en zei: ”Ga weg van mij, Heer, want ik 
ben een zondig mens.” Hij was verbijsterd net 

als allen die bij hem waren, over de enorme 
hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Ook 
Jakobus en Johannes, die met Simon 
samenwerkten. Jezus zei: “Wees niet bang, 
voortaan zul je mensen vangen.” Simon, 
Jakobus en Johannes lieten alles achter en 
volgden Hem. 
Enkele opvallende punten: 
 De vissers hadden de hele nacht hard 

gewerkt en niets gevangen en toch was 
Simon bereid naar het diepe gedeelte te 
varen en wederom de netten uit te 
gooien. Hij luisterde naar Jezus! 
Misschien moeten we ons afvragen of we 
en hoe we naar Jezus luisteren. 

 Vissen was het dagelijkse werk van Simon, 
Jakobus en Johannes. Jezus kiest om dit 
wonder te verrichten in hun normale, 
dagelijkse leven. Zo kiest Hij ook om 
dagelijks in ons eigen leven binnen te 
komen en ons te helpen; zeker daar waar 
het ons niet direct lukt en we Hem om zijn 
hulp vragen! Het is goed om tijdens het 
bidden specifiek te zijn. Jezus weet al wat 
we gaan vragen, maar door onze nood of 
hulpvraag te formuleren, kunnen we 
herkennen wanneer Hij ons gebed 
verhoort. 

 Jezus stelt hen gerust door te zeggen: 
”Wees niet bang!” Hij kent ons, Hij weet 
dat we ons zorgen maken, Hij weet van 
onze pijnen en verdriet. Hij verzekert ons 
356 keer in de Bijbel, dat we niet bang 
hoeven te zijn, zolang we Hem 
vertrouwen en in ons leven binnenlaten.  

 Simon, Jakobus en Johannes lieten alles 
achter om Jezus te volgen: ze hadden 
weliswaar niet veel, maar het was hun 
leven, hun middel van bestaan en hun 
familie! Hoeveel hebben wij ervoor over 
om Jezus te volgen? En door Hem te 
volgen over Hem te praten, zodat we 
vissers van mensen kunnen zijn?  


